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SanienwerkIng 

Nog net in 1968 is een besluit bekend gemaakt, 
dat op den duur verstrekkende gevolgen kan 
hebben voor de samenwerking op praktisch ter-
rein tussen de verschillende levensbeschouwe-
lijke richtingen en geloofsgemeenschappen. 
Een persbericht, dat het bovenstaande bekend 
maakte, laten wij hieronder volgen: 

Na overleg tussen het Nederlands rooms-katho-
lieke episcopaat en het hoofdbestuur van het Hu-
manistisch Verbond, waarbij de St. Willibrord 
Vereniging bemiddelend is opgetreden, is beslo-
ten tot de oprichting van een contactorgaan R.K. 
kerk—Humanistisch Verbond. Van de zijde van 
het rooms-katholieke episcopaat wordt dit be-
schouwd als de uitvoering van aanbeveling 3 van 
de eerste plenaire zitting van het Pastoraal Con-
cilie, waarvan de laatste zin luidt: „Er moet ge-
streefd worden op diocesaan en landelijk niveau 
naar vormen van permanent contact en samen-
werking met andere geloofsgemeenschappen en 
lev ensb eschouw elyke groeperingen". 
Van de zijde van het Humanistisch Verbond 
wordt het oprichten van dit contactorgaan be-
schouwd als consequentie van het voortdurend 
streven van het hoofdbestuur om in de Neder-
landse samenleving tot ontzuiling, onderling be-
grip en samenwerking te geraken. 
Het contactorgaan zal voorlopig bestaan uit vier 
personen aan te wijzen door het rooms-katho- 
lieke episcopaat en vier personen aan te wijzen 
door het hoofdbestuur van het Humanistisch 
Verbond. 
Door het rooms-katholieke episcopaat zijn aan-
gewezen de volgende personen: 

Vicaris Dr. J. J. M. Stieger Haarlem 
Dr. J. M. M. de Valk 
	

Rotterdam 
Dr. J. A. van Kemenade 

	
Nijmegen 

Drs. D. de Lange 
	

Bilthoven 
Door het hoofdbestuur van het Humanistisch 
Verbond zijn aangewezen: 
S. van de Belt 
	

Eindhoven 
Prof. Dr. W. van Dooren 

	
Bilthoven 

J. Pasman 
	

Voorburg 
Drs. A. P. J. Verbist 
	

Baarle-Nassau 
Allen hebben hun benoeming aanvaard. 

Zowel het rooms-katholieke episcopaat als het 
hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond be-
schouwen dit contactorgaan als de eerste stap 
tot het creëren van een landelijke ontmoetings-
plaats tussen de kerken en geloofsgemeenschap- 

pen enerzijds, en niet-godsdienstige humanisten 
in de ruimste zin anderzijds. 
Een volledige uitvoering van deze opzet zou op 
dit moment een aanzienlijke en ongewenste ver-
traging hebben gebracht in de totstandkoming 
van het contactorgaan. Omdat voor de R.K. kerk 
een concrete opdracht lag in de reeds geciteerde 
aanbeveling van het Pastoraal Concilie, en om-
dat reeds op verschillende niveaus contacten be-
staan tussen R.K. kerk en het Humanistisch Ver-
bond zoals met name het Pastoraal Concilie, heb-
ben het rooms-katholieke episcopaat en het 
hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond be-
sloten om, in vertrouwen op de verdere ontwik-
keling, tot oprichting van het contactorgaan over 
te gaan. Van beide zijden wordt aan het contact-
orgaan opgedragen om zich ten spoedigste te be-
raden over stappen, die kunnen leiden tot for-
mele of informele deelneming van andere ker-
ken, geloofsgemeenschappen, niet-godsdienstige 
groeperingen en niet in het Humanistisch Ver-
bond georganiseerde humanisten. 
De taak van het contactorgaan zal zijn: 
de bevordering op alle niveaus van de goede ver-
standhouding zowel op het terrein van theoreti-
sche bezinning als op dat van praktisch handelen 
tussen de R.K. kerk in Nederland en het Huma-
nistisch Verbond; 
bij uitbreiding ook: het bevorderen van de goede 
verstandhouding tussen christenen en niet-gods-
dienstige humanisten in Nederland; 
het opsporen en inventariseren van belemmerin-
gen die een goede verstandhouding tussen chris-
tenen en niet-godsdienstige humanisten in de 
weg staan, en het geven van gemotiveerde ad-
viezen en aanbevelingen aan de personen en in-
stellingen die op deze punten een beleidsfunctie 
hebben t.a.v. het opruimen van dergelijke be-
lemmeringen; 
het bestuderen en aanwijzen van vruchtbare mo-
gelijkheden van gezamenlijke bezinning en actie 
van christenen en niet-godsdienstige humanisten 
op alle terreinen. Bijzondere aandacht krijgt daar-
bij de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het 
bewoonbaar maken en houden van de wereld en 
de samenleving. Met het oog daarop worden 
vooral geestelijke verzorging en vormingswerk 
als belangrijke terreinen van onderzoek en sa-
menwerking beschouwd. 
Voor onderwerpen en terreinen die een uitvoe-
rige studie en/of speciale deskundigheid eisen, 
zal het contactorgaan een beroep doen op des-
kundigen en op ad hoc te vormen studiegroepen. 
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anderen 
Nog net in 1968 is een besluit bekend gemaakt, 
dat op den duur verstrekkende gevolgen kan 
hebben voor de samenwerking op praktisch ter-
rein tussen de verschillende levensbeschouwe-
lijke richtingen en geloofsgemeenschappen. 
Een persbericht, dat het bovenstaande bekend 
maakte, laten wij hieronder volgen: 

Na overleg tussen het Nederlands rooms-katho-
lieke episcopaat en het hoofdbestuur van het Hu-
manistisch Verbond, waarbij de St. Willibrord 
Vereniging bemiddelend is opgetreden, is beslo-
ten tot de oprichting van een contactorgaan R.K. 
kerk—Humanistisch Verbond. Van de zijde van 
het rooms-katholieke episcopaat wordt dit be-
schouwd als de uitvoering van aanbeveling 3 van 
de eerste plenaire zitting van het Pastoraal Con-
cilie, waarvan de laatste zin luidt: „Er moet ge-
streefd worden op diocesaan en landelijk niveau 
naar vormen van permanent contact en samen-
werking met andere geloofsgemeenschappen en 
levensbeschouwelyke groeperingen". 
Van de zijde van het Humanistisch Verbond 
wordt het oprichten van dit contactorgaan be-
schouwd als consequentie van het voortdurend 
streven van het hoofdbestuur om in de Neder-
landse samenleving tot ontzuiling, onderling be-
grip en samenwerking te geraken. 
Het contactorgaan zal voorlopig bestaan uit vier 
personen aan te wijzen door het rooms-katho-
lieke episcopaat en vier personen aan te wijzen 
door het hoofdbestuur van het Humanistisch 
Verbond. 
Door het rooms-katholieke episcopaat zijn aan-
gewezen de volgende personen: 

Vicaris Dr. J. J. M. Stieger Haarlem 
Dr. J. M. M. de Valk 
	

Rotterdam 
Dr. J. A. van Kemenade 

	
Nijmegen 

Drs. D. de Lange 
	

Bilthoven 
Door het hoofdbestuur van het Humanistisch 
Verbond zijn aangewezen: 
S. van de Belt 
	

Eindhoven 
Prof. Dr. W. van Dooren 

	
Bilthoven 

J. Pasman 
	

Voorburg 
Drs. A. P. J. Verbist 
	

Baarle-Nassau 
Allen hebben hun benoeming aanvaard. 

Zowel het rooms-katholieke episcopaat als het 
hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond be-
schouwen dit contactorgaan als de eerste stap 
tot het creëren van een landelijke ontmoetings-
plaats tussen de kerken en geloofsgemeenschap- 

pen enerzijds, en niet-godsdienstige humanisten 
in de ruimste zin anderzijds. 
Een volledige uitvoering van deze opzet zou op 
dit moment een aanzienlijke en ongewenste ver-
traging hebben gebracht in de totstandkoming 
van het contactorgaan. Omdat voor de R.K. kerk 
een concrete opdracht lag in de reeds geciteerde 
aanbeveling van het Pastoraal Concilie, en om-
dat reeds op verschillende niveaus contacten be-
staan tussen R.K. kerk en het Humanistisch Ver-
bond zoals met name het Pastoraal Concilie, heb-
ben het rooms-katholieke episcopaat en het 
hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond be-
sloten om, in vertrouwen op de verdere ontwik-
keling, tot oprichting van het contactorgaan over 
te gaan. Van beide zijden wordt aan het contact-
orgaan opgedragen om zich ten spoedigste te be-
raden over stappen, die kunnen leiden tot for-
mele of informele deelneming van andere ker-
ken, geloofsgemeenschappen, niet-godsdienstige 
groeperingen en niet in het Humanistisch Ver-
bond georganiseerde humanisten. 
De taak van het contactorgaan zal zijn: 
de bevordering op alle niveaus van de goede ver-
standhouding zowel op het terrein van theoreti-
sche bezinning als op dat van praktisch handelen 
tussen de R.K. kerk in Nederland en het Huma-
nistisch Verbond; 
bij uitbreiding ook: het bevorderen van de goede 
verstandhouding tussen christenen en niet-gods-
dienstige humanisten in Nederland; 
het opsporen en inventariseren van belemmerin-
gen die een goede verstandhouding tussen chris-
tenen en niet-godsdienstige humanisten in de 
weg staan, en het geven van gemotiveerde ad-
viezen en aanbevelingen aan de personen en in-
stellingen die op deze punten een beleidsfunctie 
hebben t.a.v. het opruimen van dergelijke be-
lemmeringen; 
het bestuderen en aanwijzen van vruchtbare mo-
gelijkheden van gezamenlijke bezinning  en actie 
van christenen en niet-godsdienstige humanisten 
op alle terreinen. Bijzondere aandacht krijgt daar-
bij de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het 
bewoonbaar maken en houden van de wereld en 
de samenleving. Met het oog daarop worden 
vooral geestelijke verzorging en vormingswerk 
als belangrijke terreinen van onderzoek en sa-
menwerking beschouwd. 
Voor onderwerpen en terreinen die een uitvoe-
rige studie en/of speciale deskundigheid eisen, 
zal het contactorgaan een beroep doen op des-
kundigen en op ad hoc te vormen studiegroepen. 



De kalender 1969 van het 

Humanistisch Verbond, 

nu in geheel vernieuwde 

uitvoering, is verschenen. 

De prijs is II 4.65 

Uw bestelling zien wij gaarne tegemoet door 

storting of overschrijving van f 4,65 op post-

rekening 304960 t.n.v. het Humanistisch Ver-

bond, Utrecht. 

In de omschrijving: Kalender 1969. 

Een eerste reactie 
In de radio-uitzending van zondag 29 december, 
waarin het hiervoor gepubliceerde persbericht 
werd voorgelezen, volgden over het geïnstitutio-
naliseerde kontakt tussen Katholieke kerk en 
Humanistisch Verbond de meningen van achter-
eenvolgens: Dr. H. Bonger, Dr. A. L. Constandse 
en Prof. Dr. W. van Dooren. 

Dr. Bonger: 

Ik heb wel enige aarzeling over dit kontakt. Na-
tuurlijk moet er overleg en samenwerking zijn 
op alle terreinen, waar dit vruchtbaar is. Maar 
mijn aarzeling die ontstaat eigenlijk door de 
situatie van nu. Mijn overtuiging is het, dat de 
Rooms-katholieke kerk als autoriteits-organisa-
tie volledig in ontbinding is; we zien alle tekenen 
daarvan om ons heen, niet alleen in Nederland. 
De kerk kijkt terug en tracht een vroegere 
machtspositie te handhaven, die in werkelijkheid 
uitgehold is. En nu vraag ik mij af, waarom wil 
de Rooms-katholieke kerk dit kontakt? Het hu-
manisme, omdat het nog maar pas tot een orga-
nisatievorm is gekomen en dus nog zwak is, wat 
getal en invloed betreft, heeft naar mijn over-
tuiging grote toekomstmogelijkheden, al was het 
alleen maar omdat de konkrete mens hier en nu 
aan de orde wordt gesteld. En nu ben ik bang, dat 
door dit kontakt, dit officiële kontakt, het huma-
nisme te zeer vereenzelvigd zal worden met de 
Rooms-katholieke kerk, die toch principieel 
transcendent is en het humanisme is principieel 
niet-transcendent. In mijn ogen moet het huma-
nisme zich richten in de allereerste plaats tot het 
nihilisme, tot de nihilist en niet tot een geloof, 
dat in mijn ogen weinig toekomstmogelijkheden 
meer kan bieden. 
Het zal het humanisme afbreuk doen, meen ik, 
als er te zeer een vereenzelviging plaats vindt, 
bij de gewone mens. Dus mijn konklusie is: kon-
takt op vele praktische terreinen, graag, hoe meer 
hoe beter; persoonlijk kontakt met katholieken, 
hoe meer hoe beter, maar niet op het terrein van 
het geloof of de levensovertuiging, want ik ver-
wacht er eigenlijk niets van. 

Dr. Constandse: 

Ik sta wel iets positiever tegenover de mogelijk-
heid om permanent kontakt te onderhouden met 
katholieken als zodanig. Praktisch is het natuur-
lijk zo, dat wij voortdurend met hen samenwer-
ken op terreinen, waarbij noch het humanistisch 
verbond noch de kerk betrokken zijn. Dan be-
merken we dat een belangrijk portie humanisme 
tot uiting komt in hun oordelen over weten-
schap, over sociale problemen, over de ethica, 
over de seksuele vraagstukken en dat er een toe-
nemende mate van emancipatie van de leken is 
en een groei van de seculaire opvattingen in de 
kerk. Men denkt anders over de hervorming,  

men denkt ook anders over de basis van het hu-
manisme, d.w.z. dat menselijke vermogens in 
staat zijn om de wereld te humaniseren, om het 
leven gelukkiger te maken, om de sociale voor-
waarden gunstiger te maken voor de mensheid. 
Vandaar dat wij, wanneer wij als buitenkerkelij-
ken en zelfs als atheïsten met hen spreken, tot 
de konklusie komen dat wij meer dan voorheen 
op al deze terreinen veel met hen gemeen heb-
ben. Er is nu echter één punt, waarover ik wel 
bedenkingen zou willen laten horen. Het is na-
melijk niet alleen zo, dat ik buitenkerkelijk ben, 
en mezelf wel een atheïst kan noemen, maar ik 
ben ook een vrijdenker, d.w.z., demokraat, en ik 
zou toch wel willen, dat nadrukkelijk werd voor-
opgesteld, dat de mensen, naar eigen geweten en 
eigen oordeel mogen redeneren. Ik ben dus ge-
neigd om nadrukkelijk de gezagsaanspraken te 
ontkennen, die in de katholieke kerk toch nog 
leven. De noodzaak, die naar voren wordt ge-
bracht ook door bisschoppen om de hiërarchie te 
respekteren. Het feit b.v., dat het Vaticaan toch 
een souvereine staat vormt, weliswaar een kleine 
staat, maar niettemin moet men hier een aan-
spraak zien op wereldlijke macht en in een ge-
sprek met katholieken als zodanig, geloof ik dat 
wij nooit ontkomen aan een diskussie over dit 
punt, dat ons wel degelijk scheidt: nl., voor mij 
berust de waarheid niet bij iemand, niet bij een 
orgaan, zit ook niet verscholen in één of ander 
boek en niet in enige encykliek, maar ik geloof, 
dat wij ook bij dit gesprek moeten uitgaan van 
een respekteren van de menselijke autonomie op 
de terreinen, die wij eventueel bespreken. Dus 
wel een ideologisch en ook wel een filosofisch 
gesprek, maar naar ik meen op die demokratische 
basis. 
Ten slotte is het m.i. toch wel mogelijk om op 
die wijze aansluiting te vinden bij die vele ka-
tholieken die met de emancipatie ernst maken 
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en Prof. Dr. W. van Dooren. 
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mijn aarzeling die ontstaat eigenlijk door de 
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Rooms-katholieke kerk als autoriteits-organisa-
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de Rooms-katholieke kerk dit kontakt? Het hu-
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leven gelukkiger te maken, om de sociale voor-
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bedenkingen zou willen laten horen. Het is na-
melijk niet alleen zo, dat ik buitenkerkelijk ben, 
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opgesteld, dat de mensen, naar eigen geweten en 
eigen oordeel mogen redeneren. Ik ben dus ge-
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ontkennen, die in de katholieke kerk toch nog 
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en die toch eigenlijk evenzeer als wij wel gevoe-
len, dat de mens vanuit eigen oordeel en naar 
eigen geweten moet handelen en moet leren 
denken. 

van Dooren 

Natuurlijk ben ik ook voor het eigen oordeel van 
ieder mens en ik ben er erg op gesteld het eigen 
oordeel van ieder mens te horen. Maar dat neemt 
niet weg, dat ik juist een formeel kontakt zo be-
langrijk vind tussen twee organisaties zoals de 
katholieke kerk en het humanistisch verbond. 
Wanneer het namelijk een formeel kontakt is, 
dan loop je niet het gevaar, dat de mensen in zo'n 
overleg alleen maar hun eigen persoonlijke me-
ning geven, die dan wel helemaal gemeend en 
eerlijk kan zijn, maar die dan achteraf soms niet 
meer door de organisatie gedekt wordt. En ik 
meen, dat het heel belangrijk is, dat, wanneer we 
een kontakt met de katholieken hebben als hu-
manisten, dat we dat dan zo hebben, dat alle 
dingen die beslist worden, zo besproken worden, 
dat ze besproken en beslist worden op hetzelfde 
niveau. Het is wel aardig om met elkaar over 
allerlei dingen te diskussiëren en het is ook erg 
nuttig om dat te doen, maar het is ook bijzonder 
belangrijk, om op een aantal konkrete punten 
tot samenwerking te komen. En die samenwer-
king kan alleen werkelijk tot stand komen, wan-
neer van beide kanten mensen aan zo'n gesprek 
deelnemen, die ook werkelijk beslissingen kun-
nen nemen. Het is natuurlijk waar, dat, wanneer 
een kontaktorgaan uitsluitend zou bestaan uit 
humanisten van het humanistisch verbond, en 
katholieken, officiële waarnemers van de ka-
tholieke kerk, het gevaar zou kunnen ontstaan, 
dat men denkt, dat humanisten en katholieken 
het nu met elkaar eens geworden zijn, of dat ze 
met elkaar vereenzelvigd worden, zodat men van 
humanisten denkt, dat zijn eigenlijk een soort 
vermomde katholieken en omgekeerd kan men 
van katholieken weer zeggen, dat zijn eigenlijk 
humanisten. Dat denkt men trouwens toch wel 
eens af en toe. Maar ik dacht dat aan dat gevaar 
kon worden ontkomen, wanneer we in de eerste 
plaats het kontakt zo ver mogelijk gaan uitbrei-
den en het zeker niet alleen laten bepalen door 
dit ene kontakt tussen katholieken en humanis-
ten. We moeten zoveel mogelijk anderen erbij  

betrekken. Het lijkt mij ook dat we het uitdruk-
kelijk moesten afbakenen, zodat niemand van 
buitenaf zou kunnen denken, dat er geen ver-
schil meer is. Ik dacht dat we heel precies in zo'n 
officieel kontakt-orgaan moesten gaan afspreken, 
waar we werkelijk in de praktijk kunnen gaan 
samenwerken. Er zijn allerlei gebieden, bv. het 
onderwijs, de geestelijke verzorging waar, na-
tuurlijk met ieders eigen inbreng, toch wel be-
paalde zaken gezamenlijk, of op z'n minst in 
overleg kunnen worden gedaan. Maar het moet 
vooral niet die kant uitgaan dat we diplomatieke 
kompromissen gaan sluiten. Het is het belang-
rijkste, dat we heel goed van elkaar leren, juist 
op een zo hoog mogelijk niveau, hoe we over de 
dingen denken en waar we kunnen samenwer-
ken en dat ontdekken en het dan ook inderdaad 
gaan doen. 
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Simarrlaar 
Een mijner voorzaten, die principieel gekant was 
tegen het verwerven van arbeidsloos inkomen 
door anderen, was een verwoed speler in de 
staatsloterij. Telkenmale zonderde hij een deel 
van zijn geringe inkomen af om zijn contributie 
aan de loterijclub te betalen en stiekum nam 
hij ook altijd nog een ongeorganiseerd twintigje. 
Want weliswaar had hij in de club meer kansen, 
maar de porties werden ook zoveel te kleiner. En 
aangezien de prijzen altijd al zo klein waren was 
de spoeling klaterend dun. Reken maar uit: Als 
de club van tien man op een tientje f 1000 won 
dan kreeg de man f 8,50 want de staat wilde 
altijd eerst 15 % hebben. En een prijs van duizend 
gulden trok de club niet alle dag. Voor het twin-
tigje buiten clubverband wenste mijn voorzaat 
een degelijk staartnommer te ontvangen. Ik 
schrijf nommer, want hij zei nommer. Staartnom-
mers waren getallen met veel zevens of negens 
er in. Die staarten brachten geluk, meende men. 
Hij zelf niet, want hij was niet bijgelovig en hij 
had voldoende ervaring om te weten, dat een 
staartnommer niet profijtelijker was dan enig 
ander lot. Hij wist ook, dat een schlemiel niets 
van de loterij mocht verwachten, want de duivel 
deed immers altijd alles op de grote hoop, Maar 
al die wetenschap kon niet wegnemen, dat hij 
een staartnommer wenste. Zoals ook zijn jongste 
broer, een goede zeventiger, toch wel een. keer 
of wat per jaar naar de kerk ging. Niet omdat hij 
daar nou zoveel in zag, maar hij werd een dagje 
ouder en als er nou toch nog een hemel was, wil-
de hij daar wel een lootje op nemen. 
Al deze gedachten gingen mij door het hoofd toen 
ik mij herinnerde, dat het de hoogste tijd was 
aandacht te wijden aan enkele vier-data die zich 
in 1969 zullen voordoen; 1969 is een mooi staart-
nommer en moet dus geluk brengen. Ik ben ook 
niet bijgelovig, maar je kunt nooit weten. Boven-
dien hebben wij nu al zoveel jaren achter de rug, 
die niet uitmuntten door veel vreugdevolle ge-
beurtenissen, dat het nu wel weer eens mag. 
In het boek, dat ik jaarlijks voor u nasla vond 
ik wederom een aantal feiten vermeld, waarvan 
ik betwijfel of ze u interesseren. Zo vraag ik 
mij bij voorbeeld af, of u graag wilt weten, dat 
het 2400 jaar is geleden, dat de bevolking van 
Griekenland (maar wat was Griekenland?) drie 
miljoen zielen bedroeg, waarvan een miljoen sla-
ven. Dat slaan wij dus maar over. Ik deel u dan 
mee, (maar u wist het wel, doch had er even 
niet aan gedacht) dat 1900 jaar geleden onze 
eigen Claudius (zeg maar Julius) Civilis, de heer 
Burger zogezegd, de leiding op zich nam van een 
opstand tegen Rome. Strikt genomen is dat on-
juist, want hij trok ten strijde om de ene Romein 
tegen de andere te helpen. Een echte verzetstrij-
der, die men op de lagere school zo graag van 
hem maakt, kan hij nauwelijks genoemd worden. 
Hij had al in het Romeinse leger gevochten en 
hij had zich daar zelfs officier laten maken. Zou 
u een vent, die aan het Oostfront had gevochten 
en in een huiselijke ruzie de partij van Geiring  

tegen Hitler had getrokken een verzetsheld noe-
men? Nou dan. 
Het is straks 600 jaar geleden dat Amsterdam 
zich aansloot bij het Hanzeverbond. Dat is intus-
sen verdwenen, maar Amsterdam bestaat nog. 
Vijfhonderd jaar geleden trouwde Ferdinand van 
Arragon met Isabella van Castilië. Zij werden de 
overgrootvader en -moeder van Filips de 
Tweede. Hoe zouden de geschiedenisboekjes er 
uitgezien hebben, als dat huwelijk afgesprongen 
was? In hetzelfde jaar voer Vasco da Gama naar 
Indië. Je vraagt je af, waarom 23 jaar later Co-
/limbus Indië nog eens een keer zo nodig moest 
ontdekken. Als hij rustig bij moeder thuis geble-
ven was, zouden wij nu vele problemen minder 
hebben. 
Vermoedelijk zal de onthoofding van Oldenbar-
nevelt, die 350 jaar geleden is, wel worden her-
dacht. Maar het is zeker, dat de geboorte van dat 
kleine Manneken te Brussel, die eveneens in 1619 
viel, tot grootse feesten aanleiding zal zijn. En 
het ventje zal onverdroten zijn straaltje plengen, 
zoals het nu al zoveel eeuwen doet. 
Terzake: Driehonderd jaar geleden is Rembrandt 
Harmenszoons van Rhijn gestorven. En tweehon-
derdvijftig jaar geleden is Robinson Crusoë ge-
boren in het brein van Daniël Defoe. Van wie 
weet u het meeste? 
Tweehonderd jaar geleden (wat gaat de tijd toch 
snel!) beviel in Ajaccio Madame mère Buonarot-
ti van een jongetje, dat Napoleon werd genoemd. 
Als je alles vooruit wist . . . 
In 1819, dus 150 jaar terug, is koningin Victoria 
geboren. Haar moraalkode is sindsdien danig aan 
het wankelen geraakt. In dit jaar is ook Walt 
Whitman geboren, pioniers, oh pioniers! Moet u 
nog eens nalezen: Leaves of Grass, ook wel Gras-
halmen, zeer de moeite waard. En in Engeland be-
gonnen ze aan de sociale wetgeving. Kinderar-
beid voor kinderen beneden de 9 jaar was ver-
boden en de maximum arbeidstijd per dag werd 
op 12 uur gesteld. In mijn boek staat, dat de wet 
niet werd gehandhaafd. 
Honderd jaar geleden: Een druk jaar. Chamber-
lain (de man van de paraplu) geboren, Suez-
kanaal voltooid (het is nu alweer dicht , fiets met 
ketting aan het achterwiel uitgevonden (knap 
werk), briefkaarten in gebruik (in Oostenrijk), 
Gandhi geboren, 20.000 mijlen onder zee van 
Jules Verne verschenen. Ik heb het juist nog 
eens bekeken. Aardig. 
Nou, als U wilt weten, wat er in 1919 voor her-
denkingswaardigs is gebeurd, moet u 't maar aan 
uw vader vragen. Die is er zelf bij geweest. Mijn 
ervaring is echter, dat de jongere generatie niet 
zo bijzonder benieuwd is naar 1919. Die wil liever 
vooruit, naar de Nieuwe Tijd. Nou, ik heb een 
boek gelezen over de werelden die over twee 
miljoen eeuwen bewoond zullen zijn. Da's ook 
niks voor mij. 
Ik wacht eerst 1969 maar eens af, een mooi 
staartnommer. 

H.H. 
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