INHOUDSOPGAVE 1968

I Teksten van radiolezingen op zondagmorgen.

31 december 1967 S. L. Mansholt

7 januari P. Spigt
14 januari H. Bonger
21 januari E. L. Sleeuwenhoek-Hajek
28 januari G. Stuiveling
4 februari P. Spigt
11 februari M. G. Rood
18 februari H. J. J. Lips
25 februari J. Pasman
3 maart P. Spigt
10 maart W. van Dooren
17 maart J. de Leede
24 maart J. P. van Praag
31 maart P. A. Pols
7 april Libbe van der Wal
14 april Ph. H. van Praag
21 april R. L. den Broeder
28 april ‘W. Holtland
5 mei Leni Kortland-Mulder
12 mei M. Rood de Boer
19 mei A. Struyk
26 mei Annie Romein Verschoor
2 juni R. Swelheim-de Boer
9 juni M. G. Rood
A. L. Constandse
16 juni D. Heroma-Meilink
23 juni C. van Rijsinge
30 juni Leni Kortland-Mulder
30 juni D. Roethof-Ensing
7 juli Pien Hienekamp
14 juli J. P. van Praag
14 juli O. R. Varkevisser de Boer
21 juli W. van der Lecq
28 juli P. Bordewijk
4 augustus Matthew I. Spetter

11 augustus G. J. den Besten

18 augustus U. J. Rutgers
25 augustus A. L. Constandse
1 september H. J. J. Lips

Een gesprek.
Gesprek over:
G. Stuiveling
J. P. van Praag

8 september
15 september
22 september
29 september

6 oktober P. Spigt

13 oktober Chr. Hennekes
20 oktober Dick Zaal

27 oktober Pien Hienekamp

J. P. van Praag

Gesprek over:

H. Bonger

Chr. Hennekes

J. P. van Praag

W. van Dooren en D. de Lange

3 november
10 november
17 november
24 november

1 december

8 december

Helmut Kober
A. Saalborn

15 december
22 december

29 december

M. Markovic en J. P, van Praag

10 jaar E.E.G.

Waarom ben je Sussja niet geweest?
Het jaar van de mensenrechten

Wees welkom vriend en vreemdeling

Uit humanistisch oogpunt

Durven weten wat waar is

De kleinzoon van de volkscommissaris
Een millioen humanisten

Ziek ... gezond

De man in kwestie

Rekenschap afleggen

Wat doen we eigenlijk met geld?
Knapperds en kneusjes

Dienstweigeren

Wat zegt een humanist ervan?

Over vorming van meisjes

Een humanistische visie op de arbeid
Geloven, maar in wat?

De zin van het herdenken

Moderne helden

Geweld is in

Vier eeuwen na Heiligerlee

(Wat herdenken wij?)

Enkele aspecten van de abortus provocatus
Bij de dood van Robert F. Kennedy

De drift van het geweld

Iedereen heeft het recht

Prometheus — de vodraf denkende
Gesprek met Lips over protest dienstplicht
Geweld is in, verstand uit (Wereldomroep)
Het aandeel van de vrouwen, hier en nu
Een stap verder

De wereld verandert vlug

Gered

Voorspellingen

Duisternis doorgaan

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd

Onze persoonlijkheid in een veranderende wereld
Tsjechoslowakije

In termen van geweld

Oordeel over het Vooroordeel
,,Onzekerheid: kern van elk vooroordee]”
Bij de herdenking van Bredero
Marxisten en humanisten, een ontmoeting
Het humanisme in de mode

Rechtervoet in bedwang

Het einde van een roman, of

de ene maagd is de andere wel

Een typisch vrouwenprobleem
Humanisme, doel of middel
Abortus-Provocatus

De overdrijvende generatie

Kan een mens tevreden zijn?

Revolutie om ruimte

Gesprek tussen rooms-katholieken en
humanisten

Vriendschap en liefde

Persoonlijkheid en de grenzen van de
democratische vrijheden

Democratie in oost- en west-europa



II. Mededelingen, bechouwingen en overdrukken

7 januari Invloedrijke gedachten van Zen
21 januari Invloedrijke gedachten van Zen
4 februari Invloedrijke gedachten van Zen
4 februari Verklaring Humanistisch Verbond inzake
Vietnam
4 februari Installatie beroepsraadslieden voor de inrichtin-
gen van justitie
25 februari P. Spigt over J. B, van Helmont
10 maart P. Spigt over Paschier de Fijne
17 maart Antoine de Rivarol — De huighelachtigheid en
het fanatisme (vertaling P. Spigt)
7 april J. P. van Praag — Bij de dood van Martin Luther King
5 mei B. W. Schaper over Karl Marx
12 mei De dag der verpleging
19 mei P. Spigt — Citaten van Leo Polak
9 juni J. P. van Praag — Een blik vooruit
16 juni Brief aan de leden der Staten Generaal over de
terreur in Griekenland
23 juni Jawaharlal Nehru. De strijder voor India
4 augustus C. J. H. Waasdorp — En toen gingen wij met
vakantie
11 augustus Verklaring hoofdbestuur over de pauselijke en-
cycliek ,,humanae vitae”
25 augustus Verklaring Hoofdbestaur over Tsjechoslowakije
8 september Tekst van de televisie-uitzending op 24 juni:
dr. B. S. Polak — Mensen in alle ernst
15 september Belgische ongelovigen klagen

(artikel uit ,,Het Parool”)

29 september O. Noordenbos — Erasmus

6 oktober
13 oktober
17 november

Voorzitter Humanistisch Verbond treedt af
De jongeren en het humanisme

Toch weer discriminatie

(Brief van het Hoofdbestuur aan de leden der 2e
Kamer over de geestelijke verzorging van mili-
tairen)

15 december Bij de dood van Karl Barth

22 december Catharina v. d. Linden — Tegen de wind in
11 Aan de rubriek ,,Wat betekent voor mij het
humanisme” werkten in het afgelopen jaar mee:
D. A. Hamburger (31/12-'67); R. de 1a Rie (4/2);
J. W. F. Klein-von Baumhauer (18/2); Leon de
Smet (3/3); G. H. Wieneke (17/3); O. R. Var-
kenvisser de Boer (24/3); E. L. Sleeuwenhoek-
Hajek (21/4); M. J. Herzogenrath (28/7); K.
Doets (4/8) en Tj. Hoekstra (10/11).



